Maandag 1 october 1917.

Vele menschen stellen hun ledikant in kelders en kelderplaatsen van hun huis. Het is nog
niet geweten, hoeveel dooden er zijn. Een loodsevliegtuig is op St. Denijsplein heel
opgebrand. Heden om éen uur van den namiddag nieuw bombardement. De meid was juist
om 't broodrantsoen. Waarom liet ze de voedingsquaestie niet in den steek, waarom
volhouden aan haar zending op levensgevaar?
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